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Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag  18 mei 2025 om 

 

10.00 uur in de Martinus Kerk te Halsteren 

 

 

 
 

Voorganger: ds.   Franc de Ronde 
Ouderling: mw. Plonie van Ooijen 
Diaken: mw. Dieneke van Weesep 
Organist: dhr.  Edu de Goffau 
Koster: mw. Rika van Zwieten 
Videoteam: dhr.  Martin Vooijs 
 
 
 
VOORBEREIDING 

Orgelspel 



2 

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

Aansteken van de kaarsen 

 
Aanvangslied  215 : 1,2,3 en 4    ontwaak o mens     (de gemeente gaat staan) 
 

1  Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 

die u Gods liefde doet verstaan 

als nieuw, nu gij door slaap en nacht 

weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 

 

2  Rondom wie bidden dag aan dag 

zijn wond´ren, die geen oog ooit zag, 

een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 

een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 

 

3  Al wat geliefd is en vertrouwd, 

het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 

met glans en heerlijkheid verguld, 

want het bestaat in Gods geduld. 

 

4  Wie van zich afziet naar God toe, 

loopt in het licht en wordt niet moe. 

Het schijnsel van de hemel gaat 

over de dag van vroeg tot laat. 

 
Groet en bemoediging: 

Voorganger:  De vrede van de Heer zij met u 
Allen:  Ook met u zij de Heer 
Voorganger: Onze hulp is in de NAAM van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft.  

 
Drempelgebed 
(De gemeente gaat zitten) 
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Zingen Lied :   Alles Wordt Nieuw II 29 Cantate    (de vogels in de bomen) 

 

 
2. De engelen daarboven 
zij zingen steeds door. 
De engelen daarboven 
zij zingen ons voor. 
Zij loven de Heer 
En wij zingen hen na. 
Het ere zij God in de gloria. 
 
3. De mensen op de aarde 
zij krijgen pas stem. 
Wanneer zij weer gaan zingen 
ter ere van Hem. 
Die steeds met zijn liefde 
het leven bekroont. 
En die op het lied 
van  zijn kinderen woont 
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Kyriëgebed  

 

Glorialied   299e glorie, glorie (groot gloria)   (staande) 

 

1  Heer, ontferm u, 

Heer, ontferm u, 

Christus, ontferm u, 

Christus, ontferm u, 

Heer, ontferm u over ons, 

Heer, ontferm u over ons. 

Glorie, glorie aan God hoog in de hemel 

en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen. 

Wij loven U, aanbidden U, 

vereren en zegenen U. 

Wij danken U om uw glorie! 

Hemelse koning, God over allen, 

Vader van mensen! 

Jezus Messias, één met de Vader, 

Lam van God, 

die wegdraagt de zonden van heel onze wereld: 

geef uw ontferming! 

Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste, 

Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God! 

U alle eer, nu en altijd. 

Amen, amen, amen. 

 

RONDOM HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Lezing uit de Tora:    Deuteronomium 6:1-9      lezen door de lector 

1  Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw 



5 

 

God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in 

bezit zult nemen.  

2  U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn 

wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, 

en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven 

gezegend worden.  

3  Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan 

in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal 

toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd.  

De HEER is de enige  

4  Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!  

5  Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw 

krachten.  

6  Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.  

7  Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u 

naar bed gaat en als u opstaat.  

8  Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.  

9  Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. 

 

Zingen Lied:    Psalm 139 1,2 

 

1  Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

’t ligt alles open voor uw ogen. 

 

2  Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij? 
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Gij kent mijn leven woord voor woord, 

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

Ja overal, op al mijn wegen 

en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 

Lezing uit Handelingen    9 : 31-42    lezen door de predikant 

31  In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam 

tot bloei.  De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer, en dankzij, de bijstand 

van de heilige Geest nam hun aantal steeds  meer toe. 

32  Toen Petrus door het land reisde, kwam hij ook bij de heiligen die in Lydda 

woonden.  

33  Hij trof daar een man aan die Eneas heette en al acht jaar verlamd op bed 

lag.  

34  Petrus zei tegen hem: ‘Eneas, Jezus Christus geneest u! Sta op en breng nu 

zelf uw bed in orde.’ Onmiddellijk stond hij op.  

35  Alle inwoners van Lydda en van de Saronvlakte zagen wat er gebeurd was 

en bekeerden zich tot de Heer.  

36  In Joppe woonde een leerlinge die Tabita heette, in onze taal is dat Dorkas. 

Ze deed veel goeds voor anderen en gaf vaak aalmoezen.  

37  Maar juist in die tijd werd ze ziek en stierf. Ze werd gewassen en in het 

bovenvertrek opgebaard.  

38  Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt, stuurden de leerlingen, die gehoord 

hadden dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe met het dringende 

verzoek om direct bij hen te komen. 

39   Petrus ging meteen met hen mee. Na zijn aankomst werd hij naar het 

bovenvertrek gebracht, waar de weduwen om hem heen kwamen staan en 

hem huilend de tunica’s en mantels lieten zien die Dorkas nog maar pas 

gemaakt had.  
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40  Petrus stuurde iedereen weg, waarna hij knielde om te bidden. Na het 

gebed draaide hij zich om naar het lichaam en zei: ‘Tabita, sta op!’ Ze opende 

haar ogen, en toen ze Petrus zag ging ze rechtop zitten.  

41  Hij nam haar bij de hand en hielp haar overeind, en toen hij de heiligen en 

de weduwen weer binnengeroepen had, liet hij hun zien dat ze weerleefde.  

42  Dit voorval werd in heel Joppe bekend en velen gingen in de Heer geloven. 

Petrus bleef nog enige tijd in Joppe, bij Simon, een leerlooier. 

 

Zingen   Lied  642 1,2,3,7,8     Ik zeg het allen dat Hij leeft 

 

1  Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 

dat Hij is opgestaan, 

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 

waar wij ook staan of gaan. 

 

2  Ik zeg het allen, en de mond 

van allen zegt het voort, 

tot over ’t ganse wereldrond 

de nieuwe morgen gloort. 

 

3  Nu schijnt ons deze wereld pas 

der mensen vaderland: 

een leven dat verborgen was 

ontvangen we uit zijn hand. 

 

7  Nu is op aard geen goede daad 

meer tevergeefs gedaan, 

want wat gij goed doet is als zaad, 

dat heerlijk op zal gaan. 

 

8  ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 

de Heer die eeuwig leeft 

en die in zijn verrijzenis 

alles herschapen heeft. 
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Overdenking van het Woord 

 

Meditatief orgelspel 

 

Zingen Lied of geloofsbelijdenis   630 : 1 en 3    sta op, een morgen ongedacht 

 

1  Sta op! Een morgen ongedacht, 

Gods dag is aangebroken, 

er is in één bewogen nacht 

een nieuwe lent' ontloken. 

Het leven brak door aarde en steen, 

uit alle wond'ren om u heen 

spreekt, dat God heeft gesproken. 

 

3  Al wat ten dode was gedoemd 

mag nu de hoop herwinnen; 

bloemen en vogels, – alles roemt 

Hem als in den beginne. 

Keerde de Heer der schepping weer, 

dan is het tevergeefs niet meer 

te bloeien en te minnen.  

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankzegging - voorbeden - stil gebed - het Onze Vader. 

 

Inzameling van de gaven  

  1e collecte voor   KIA Missionair werk (L) 
  2e collecte voor   Diaconie 
  3e collecte voor    Onderhoud kerken 
 

ZENDING EN ZEGEN 



9 

 

 

Slotlied   977 1, 5     Ga uit, o mens en zoek uw vreugd   (staande) 

 

1  Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd, 

nu in de lente zich verheugt 

al wat er leeft op aarde! 

De gaarden zijn op ’t schoonst gesierd, 

opdat gij ’t lieve leven viert, 

dat God u openbaarde. 

 

5  God heeft zijn schepping goed gedaan, – 

hoe zou ik zelf dan buiten staan? 

Hij heeft de dood verdreven. 

En ik zing mee, nu alles zingt, 

het lied dat overal weerklinkt, 

de lofzang om het leven. 

 

Zegen    (gezongen AMEN) 

 

 

 
 
 
 

 
 

MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  25  mei  2025 om 10.00 uur in de kerk van Nieuw Vossemeer In deze 
dienst gaat  ds.  Marina van der Zwaag voor. 
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Gemeenteavond 
Woensdag 21 mei  wordt de Gemeenteavond  gehouden  in de Martinus kerk 
te Halsteren 
Aanvang  19.30 uur 
De jaarrekeningen van de Kerkrentmeesters en de Diaconie worden behandeld 
 
Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
 Berichtjes sturen naar: pghnv@gmail.com 
 

mailto:pghnv@gmail.com

